Dromen en denken

Ik zit hier en tel de dagen.

Maar soms vergeet ik welk getal.

En ik durf niet te vragen wanneer ik naar huis toe zal.
Alles is kapot, maar mijn moeder zegt: “Wees maar stil.”
Ik voel me rot en kan niet doen wat ik wil.

“s Nachts droom ik van een andere plek.

Met zon en gras en zonder pijn.

Waar niemand bang is of zich verstopt.

En waar we gewoon allemaal samen kunnen zijn.
Daarom staan we stil, want de vijand deed wat hij wil.
En herdenken wijop 4 en 5 mei.

Door de mensen die hebben gevochten,

leven wij nu zo vrij en blij.

Fabiénne van Hamersveld Zevensprong




Vrijheid

4 mei draagt stilte door het land
we staan bijeen hand in hand
de namen blijven in ons bestaan

van hen die voor onze vrijheid zijn gegaan
5 mei brengt licht maar ook besef dat vrijheid kwetsbaar is

en blijft een les en succes
maar zeker ook staan wij stil bij dodenherdenking

hun namen zacht gesproken
Nooit door de tijd gebroken

Bram Rigter Mariaschool




Alleen

Jaren lang zat ze ondergedoken,

Ze voelde zich vast gebroken.

De wereld daarbuiten ging stil voorbij,
Terwijl zij alleen maar hoopte op vrij.

Sverre Ruepert Merlin




Vrijheid

Vrijheid betekent voor mij twee gevoelens,
blijheid en verdriet.

Verdriet omdat er zoveel doden zijn,

mensen die zich voor ons hebben opgeofferd.
We mogen dit niet vergeten.

Blijheid dat het nu eindelijk over is,

dit gaat nooit meer gebeuren... NOOIT meer
We mogen dit niet vergeten,

we mogen niet zeggen dat het nu voorbij is,
we moeten hierop letten,

we moeten dankbaar zijn,

we moeten mensen naar een goede plek sturen,

een plek waar vrede is.

Wij hebben heel veel geluk...

maar sommige anderen niet.

Wij kunnen naar school en we kunnen spelen,
maar anderen moeten vechten...

Wij hebben een knus huis,

anderen een koud tentje of nog erger niks...

We moeten anderen dit ook gunnen,

we moeten ervoor zorgen dat dit overal zo is: VREDE,
We mogen nooit zeuren, dat kan gewoon niet.

Het is onmogelijk dat je niet blij bent als je in vrede leeft.
We moeten blij zijn, we moeten dit delen,

We MOGEN dit niet vergeten!

Elif lhan De Hobbitstee




Viijheid

In donkere jaren, vol angst en pijn,
waar hoop soms leek te verdwijnen,
bleef ergens diep in ieder hart

een klein lichtje schijnen.

Straten waren stil, de lucht zo zwaar,
de wereld leek gebroken.

Maar mensen droomden elke nacht
van vrijheid, zacht gesproken.

En toen kwam eindelijk die dag,

de stilte werd doorbroken.

De ketens vielen langzaam weg,

De vrijheid werd weer uitgesproken.
Nu leven wij in vrede hier,

maar vergeten doen we niet.

Want vrijheid is een kostbaar recht

dat groeit uit oud verdriet.




