Toen en vandaag

In stilte denk ik aan,

hoe zou het vroeger zijn gegaan.
Vandaag is de lucht blauw,

maar was hij toen niet heel grauw?
Verdween de lach op jouw gezicht,

en door welk bericht?

Wist je hoelang je nog moest wachten,
voor ze je vrede brachten.

Had je het ook soms ook nog fijn,

of deed het alleen maar veel pijn?

Zat je op zolder met het raam dicht?
Of in een kelder met duister licht?

Kon je de bloemen zien bloeien

en gras zien groeien?

Ik kan het alleen maar hopen,

dat betekent dat je ook even op straat kan lopen.
Vandaag is de lucht blauw

en denk ik aan jou.

En hoop ik dat je weet,

dat ik je nooit vergeet.

Doris

Het luchtalarm

Het luchtalarm ging af
Ik wist de Duitsers zijn boven
Ik zit in de schuilkamer ik kan het echt niet geloven.

Het luchtalarm ging af
Ik heb overal pijn
Ik hoor de trein.

Het luchtalarm ging af
Ik zit in het kamp
Het is een ramp

Het luchtalarm is uit
Nu leven we 80 jaar vrij

En ben ik echt heel blij

Jelle



Oorlog

In Syrié, waar alles ooit mooi was,

Kwam de oorlog, alles werd stil, alles in as.

Mensen verloren hun huizen, hun thuis

Kinderen zagen hun dromen vervagen, als rook in de lucht

In de straten waar ooit gelachen werd,

Heerst nu stilte, de echo van verdriet.

Moeders zoeken naar hun kinderen,

Vaders die alles verloren hebben,

En nog steeds hopen op een toekomst die niet komt.

De geur van rook is overal, de lucht is zwaar,
Mensen kijken naar de hemel, maar vinden geen gebaar.
Ze missen de zon, de rust, het gelach,

De lucht is grijs, het bloed is heet,

De wereld kijkt, maar niemand weet.

Hoe het voelt om alles te verliezen,

Of om te leven tussen de ruines.

Mensen die bidden voor vrijheid

Bashar Al-Assad die leeft in rijkheid

Maar hij is weg!

We zijn vrij!

Na tien jaar zijn we eindelijk blij!!

Mensen die vieren in de Stad

Niemand weet hoe slecht het toen was

Moeders kunnen eindelijk hun kinderen zien
Bashar Al-Assad heeft het verdient!!

Eindelijk kinderen mogen spelen zonder verdriet..

Maar het is nog niet klaar..

andere mensen hebben het nog zwaar.
Zoals de mensen in Palestina

of de mensen van Oekraine

Of Afghanistan en nog meer.

De wereld is vol met oorlog
waarom, dat vraag ik me af alweer
Kunnen we ermee stoppen

dat wil ik het liefst..

Geen oorlog en geen verdriet

Laila



80 jaar VRIJHEID

Ik mocht niks in de oorlog.

Ik woon in een vrij land zonder uren vuren.
80 jaar vrij

wat een flink karwei.

2 minuten stil voor ons eigen bestwil.
Mishandeling

wat een vreselijke behandeling

Kaj

Wanneer komt de vrijheid ?

Het is mei 1940.

De bommen hoor je vallen.

Als ik goed luister, zijn het er wel tientallen.
We zijn erg bang.

We zitten hier in de schuilkelder, al heel lang.
Gelukkig zijn we nog niet gevonden.

Buiten vallen veel gewonden.

We hebben geluk dat we hier nog zijn.

Het is krap, maar wel fijn.

We zitten, te wachten op vrijheid.

Maar dat duurt vast nog wel een tijd.

Wanneer gaan ze onze rechten teruggeven.

Maar de belangrijkste vraag is: blijven we nog leven?

80 jaar geleden al.

Nu hoor je geen bommen meer, geen knal.

We moeten blij zijn dat er geen oorlog meer is.
Dat was een verschrikkelijke gebeurtenis.

In sommige landen is er nog geen vrede.

Ze zeggen dat het voor meer macht is, dat vind ik geen goede reden.
Waarom is er oorlog op het bloederige veld?
Doen ze het voor meer land of voor geld?

Het duurt meestal meer dan een jaar.
Wanneer zijn alle oorlogen in de wereld klaar?
Tijdens de oorlog was iedereen bang.

Dat duurde veel te lang.

Maar nu staan we hier.

Die monumenten staan er niet voor de sier.

De namen van onze helden staan erop.

Zij vochten voor ons tot de top.

Zij vochten voor ons tot de dood.

Waarom dood je iemand met een ander geloof?

Zoveel vragen, zo weinig antwoorden.

Alle slachtoffers die om hulp riepen, maar niemand die ze hoorde.

Giulia






